
  

 

 

 

 

11 sept 2008 
 

Beste leden,  

beste echtgenoten, 

 

 

 

Hierbij nodigen we jullie uit  voor de septemberreis die doorgaat op woensdag 24 september 2008. 

Dit jaar staat Brussel op het programma. 

Ver en niet ver, bekend van de ochtendfiles via de radio, opstoppingen in de Kruidtuin of 

Anspachlaan, omleiding via Wetstraat wegens betoging , …   

Dat er in Brussel ook heel wat te bekijken is, staat vast …  We kozen  het volgende voor jullie :     

In de voormiddag bezoeken we de Rijkswachtkazerne bereden politie te Elsene, waar de paarden 

getraind worden en gestald staan. Een gids geeft ons een rondleiding en brengt ons meer bij over 

hoe je vanuit een “standaard viervoeter“  een paard opleidt dat niet op hol slaat bij betogingen of 

oproer .  

‘s Middags nemen we in de cafetaria van de kazerne een warm middagmaal. Vervolgens vertrekken 

we richting Jubelpark, een groot park middenin hartje Brussel. Achter dit park zit een hele historie 

: aangelegd geweest in 1905 onder Leopold II met als bedoeling het historisch karakter van de stad 

te versterken. Een mooie realisatie.   

In  het Jubelpark zijn enkele boeiende hallen met tentoonstellingen. In één hal  is “Autoworld “ 

gevestigd.  Dit automuseum biedt  een overzicht van meer dan  100 jaar automobiel geschiedenis.   

We mogen immers niet vergeten dat voor de 2
e
 wereldoorlog België een van de belangrijkste auto-

exportlanden was op het gebied van luxeauto’s :  Minerva, FN , … 

Na de rondleiding  nemen we een drankje in de cafetaria en kan er korte wandeling gemaakt worden  

in het park . Wie dit wenst, kan zelfs even een  kijkje nemen  in  

“ het Koninklijk Museum van het Leger” . Wie zag er ooit een Spitfire van dichtbij ? Of 

hetzelfde model vliegtuig als Gynemer …?     

Na het bezoek aan het Jubelpark vertrekken we naar het Vossenplein , het hart van de beroemde 

Marollenwijk . Heel recent nog op TV in het leven zoals het is. Op de terugweg stoppen we in Moen 

voor het avondmaal ( 3 koude – 2 warme broodjes ) en voorzien tegen 21u  terug thuis te zijn. 

 
 

Deze daguitstap wordt u aangeboden voor de prijs van 45 euro ; inbegrepen zijn alle 

toegangsgelden, gidsen, vervoer en maaltijden. Vertrek op het marktplein van Poelkapelle, 

om 8u stipt. 

Inschrijven kan via Ludwig: 057 / 48 91 06 of 0474 / 47 18 05. Betaling gebeurt op de bus. 
 

 

We hopen jullie te mogen verwelkomen op deze fijne dag ! 

 

Jullie bestuursgroep 

 

. 


